
Als nakomende reactie op de hoorzitting Windpark Bijvanck: 
 
Het beperkt aantal aanwezige omwonenden werd gevraagd waarom er zo weinig 
mensen aanwezig waren op de brug en op de hoorzitting. Een tweede vraag die 
werd gesteld of de twee insprekers nu namens zichzelf of misschien toch nog 
namens een grotere groep zouden spreken. 
 
Het antwoord moet u, Statenleden, dan toch nog graag uitgelegd worden. 
 
Veel omwonenden zijn met geen stok meer naar de politiek te krijgen, wegens 
teleurstelling. Na jaren van gevoelde opdruk, heeft men zijn best gedaan een 
zienswijze op papier te geven. Maar men ziet vervolgens, dat hun zienswijzen langs 
of over de randen van de wetsmogelijkheden van tafel worden geveegd. En dat 
allemaal vanwege een ambitie waarin doel en middelen door elkaar worden gehaald. 
Wij hadden daarom besloten geen gehoor te geven aan de hoorzitting, alles was 
immers al gezegd. Tegengaan van geweld zou niet met aantallen bestreden hoeven 
worden. Maar misschien heeft u nog wat gehad aan degenen die net als u, 
Hoorcommissie, toch even verschenen in deze procedurestap. 
 
Om de gevoelens van Hoordewindwaait en BozeBijvanck nog beeldend voor u te 
verwoorden: 
 
Na een schijnproces en een Pontius Pilatus, werden er 4 hoge kruisen 
opgericht. In het landschap werd de knik in het hazepad iets beter 
zichtbaar en men snapte nu ineens ook dat het er soms flink kon waaien. 
Dit was een goede ruimtelijke opknapper. En het bevoegde gezag ging 
tevreden weer naar Jeruzalem voor een offer op het altaar van… ja van wat 
eigenlijk. 
 
 
 
 
 
 


